Landschapsvereniging “De Kringloop”
Minicursus vogels 2023

door Leo Koster

Minicursus vogels herkennen, gevorderden, cursusjaar 2023

Deze cursus wordt, met succes, voor de 30ste keer gegeven, een unicum dat geen enkele
natuurvereniging in Limburg ooit heeft gehaald. Voor 2023: één informatieavond op
vrijdag

07-04-2023 om 19.30 uur in de centrale ruimte van basisschool Triangel te Linne en vier
vroege ochtend excursies: Munnichsbosch, Meinweg, de Doort en ter afsluiting de
Linnerweerd. Voor dit verslag heb ik me beperkt tot de informatieavond, korte en
summiere bevindingen van de andere ochtend excursies en de feestelijke afsluiting. In de
ruimte staat Lei Hulsbosch om de cursisten zowel beginners als gevorderden op de
deelnemerslijst af te vinken en om hen een fraai cursusboek te overhandigen. Het fraaie
boekje voor de gevorderden toont een jonge IJsvogel met geheel donkere snavel, een
mannetje, gefotografeerd door Nicky Hulsbosch, verder een jaarprogramma 2023, een
deelnemerslijst, een zwartkleurig potlood en een blanco velletje voor 15 vogels. De
gevorderden, in totaal 30 personen, worden ondergebracht bij de gidsen Tom en Leo. Door
onze voorzitter de heer Jan Hermans worden de te bezoeken gebieden even nader
toegelicht, daarna volgt een belangrijk aspect namelijk de vogeltopografie. Verder
aandacht door onze voorzitter voor 38 vogelfamilies, van alle vogels het beeld en het geluid,
actuele informatie en het huidige voorkomen. Achtereenvolgens worden zangers en vinken
behandeld. Ter afsluiting van deze informatieavond weer eens een vogelquiz. Vijftien vogels
met en zonder beeld en met of zonder geluid strelen onze ogen en oren en nu maar hopen
dat je meer dan de helft goed hebt. Achtereenvolgens; Grote zilverreiger, Middelste bonte
specht, Bonte kraai, Zwartkop meeuw, Geelgors, Zwarte ooievaar, Ringmus, Tapuit, Roek,
Gele kwikstaart, Strandleeuwerik, Blauwe kiekendief, Visarend, Steenuil en de Rosse
franjepoot.

Munnichsbosch. Een Vink met mos in haar snavel, ze maakt een nest tussen de blaadjes
van Klimop. In de buurt van de Vlootbeek ziet iemand beweging langs de stam van een
dode Beuk, het blijkt het vrouwtje te zijn van de Kleine bonte specht die bezig is met het
uithakken van de nestholte. Ik laat wat foto’s zien van diverse vogels en een foto van
Antoinette van Oosten die voor mij aantekeningen noteerde. Als ik de foto van het
mannetje van de Groene specht laat zien, “lacht” gelijktijdig deze specht. Antoinette heeft
ons veel te vroeg verlaten, in haar codicil heeft ze verklaard dat ik kon beschikken over
haar verrekijker, d.w.z. dat ze nog dicht bij me is. We hebben 32 vogelsoorten
gezien/gehoord. Venhof. We komen bij het Melickerven, een Witgatje zoekt een andere
plek. Bij de uitkijktoren staat Geluksplek 13; Panorama van Geluk”. De houten bank hier
is voorzien van een rond gat; “leuk dat deze bank als w.c. gebruikt kan worden”, hoor ik
iemand zeggen. In het topje van een dode Grove den zingt het mannetje van de Gekraagde
roodstaart, prachtig door de zon beschenen. Op mijn streeplijst staan 35 kruisjes. De
Doort. We wandelen langs een rietkraag, hier de fraaie zang van de Kleine karekiet. Op de
plassen (voormalige kleiputten) totaal geen vogels, altijd zagen we hier Futen. We horen
de Nachtegaal en zien de Grasmus en genieten van de langdurige zang van de Tuinfluiter.
Het aparte geluid van de Middelste bonte specht. Op de streeplijst staan 38 kruisjes.

Zondag, 21 mei 2023, Linnerweerd. De feestelijke afsluiting van de 30¢ Vogelcursus. Om
08.00 uur mogen we met 11 personen en één kind (Milou) vertrekken. Op de straat ligt
het platgereden mannetje van de Huismus, Gierzwaluwen jagen al op insecten, diverse



Turkse tortels bij de huizen. In een heg heel veel gesjilp van Huismussen. In de toren bij
de rondingen van de Martinuskerk veel witkleurige ontlasting en op een stenen kruis een
Holenduif. We wandelen langs het zwembad Weerderhof en het Sjottershoes St. Martinus.
Tegen een boom bij het zwembad denk ik de Boomkruiper te zien, het is echter de
Boomklever. We steken de Vlootbeek over en gaan naar links, het Heistervoetpad.

We horen en zien fraai de Grasmus in een dood takje, een Torenvalk staat te “bidden”. We
horen slechts even de zang van de Veldleeuwerik. Halverwege het gedicht over de Maretak.
In enkele Walnotenbomen zijn Steenuilenkasten geplaatst. Bij kasteel Heystrum horen we
de Putter. Via een Beukenlaan hebben we zicht op een strook met de exoot Japanse
duizendknoop en zicht op de Oude Maas waar echtpaar Knobbelzwaan zwemt, hier horen
en zien we de Bosrietzanger tegen een rietstengel. Weer over de Vlootbeek en dan rechts
door het bos van Villa Bethula, rechts nog een restant van een betonnen paardenstal met
een boogvormig poortje. Hier heeft, op een natuurlijke verhoging, een fraai landhuis (villa)
gelegen dat rond 1890 gebouwd werd voor Rosa Janssens-Magnée, haar dochter, Clothilde
Janssens, heeft er gewoond tot 1938. Ter plekke nog een heel veld met Lelietjes der Dalen.
We horen de Boomkruiper en Zwartkop. In dit boscomplex zullen we veel over omgewaaide
bomen moeten klimmen. We horen en zien de Middelste bonte specht. We volgen een smal
bospaadje, hier het gedicht van Riky Simons; Sjmaal paedje. Langs de rand bloeiende
Stinkende gouwe, en de witte bloempjes van Vogelmelk. De Bever voelt zich hier ook thuis
gelet op knaagsporen en Beverwissels. Het wordt een kruipdoor-sluipdoor route. Tegen
een boomstam het mannetje van het Klein vliegend hert. Milou probeert de zaden van een
uitgebloeide Paardenbloem weg te blazen. We struinen langs de Vlootbeek, misschien
krijgen we de blauwe diamant wel te zien, helaas. Wel een dammetje, opgeworpen door de
Bever. We horen de Groene specht en de Roodborst. Vlak voor het houten bruggetje over
de Vlootbeek horen we gebedel van jonge Grote bonte spechten, het nestgat niet kunnen
vinden. Een doorgaand zandpad is afgesloten, hier wordt flink gewerkt aan de uitbreiding
van de Clauscentrale. We komen de groep van Jan Hermans tegen. Via een graspad
wandelen we langs de Krombeek, een grote plek met bloeiende Gele lissen. We gaan langs
de Vlootbeek, Karkolkweg, een dode boom waar in het verleden wel eens de Bosuil zat.
Hier groeien Smeerwortels in diverse kleuren. We lopen een stukje voor de tweede keer.
Bij het Mariakapelletje het gedicht Het Kapelletje. Via een Platanenlaan wandelen we
richting Ravenburg. Hier zien we een Haas. Via het Weerdervoetpad wandelen we tussen
voormalige laagstam boomgaarden door, de bomen zijn geveld. Via fraaie Meidoornhagen
wandelen we richting kerk. Op een grasvlakte onder meer Grauwe ganzen, Nijlganzen en
Canadese ganzen. We gaan naar de basisschool Triangel waar deze vogelcursus feestelijk
wordt afgesloten. Op de streeplijst staan 37 kruisjes.

In de centrale ruimte van bassischool Triangel staan gedekte tafels opgesteld met erop
verse veldboeketten, schalen met belegde broodjes, krentenbollen, gekookte-, glimmende
eieren, water, jus d‘orange, thee en koffie. En bij elke stoel een onderlegger met
afbeeldingen van 38 vogelfamilies met 120 vogels en De 30¢ keer vogelcursus, de andere
zijde 25 jaar vogelcursus. Een creatie van Lei Hulsbosch.

Ik mag plaats nemen in een echte roodkleurige fauteuil waarin ik diep wegzak en draag
dan 4 coupletten voor van het lied van Jo van Pol dat hij geschreven heeft voor het 25 jarig
bestaan van de vogelcursus in 2016. We krijgen doorlopend een overzicht te zien van 30
jaar vogelcursus, quizzen, dan weer liedjes van Jo van Pol over Fieértig jaor kringloup
(1974-2014), of van 25 jaor vogelcursus.

Onze voorzitter Jan Hermans bedankt iedereen voor zijn inbreng. Lei Hulsbosch krijgt een
zwaar boek aangeboden voor de vele werkzaamheden die hij voor De Kringloop heeft
verricht. Tot slot mag ik weer het podium op om een Sinterklaasgedicht voor te dragen
over dwalen of verdwalen. De mensen die gezorgd hebben voor de schitterende gedekte dis
worden bij deze erg bedankt.

Leo Koster.



